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MORITZBURG BIJ DRESDEN

Oom twaalf over drie ben ik weggereden uit Berlin Lichtenberg. Bij het
stille afscheid was het een en ander misgelopen. Ruth zat nerveus met
haar been te wippen en plooide er één soepel onder zich op de
stationsbank. Lutz, haar man, was met een slechte fotosessie uit het
lab terug gekomen waaraan hij hard had gewerkt. Hij is
beroepsfotograaf en trekt zich dat allemaal erg aan. Ik was ze samen
met hem gaan halen.\Vol verwachting had hij me zelfs toekomstige
filmplannen uit de doeken gedaan en we waren in de buurt achter
Oranienburgerstrasse, die ik nog nooit bij dag gezien had, van het ene
Hintenhof naar het andere gedwaald, steeds opnieuw wonderlijke
taferelen ontdekkend.

Onderweqg zag ik de laatste restanten 19de eeuwse industrie; zwarte
stoomlocs met rode wielen, helgroene vulpompen en bergen steenkool.
Het is stil herfstweer.|Een Ikarusbus voert me door het
lichtglooiende, bloedmooie Saksische landschap naar Moritzburg waar ik
onderdak heb gevonden bij orgelbouwers.lHet hutje is 300 jaar oud met
een tegelkachel die door de kamers heen is gebouwd. Voorlopig behelp
ik me let een elektrisch blazertije.

Rilhle, de orgelbouwer, wekt me om tienen. In de slotkapel van slot
Moritsburg wordt zijn nieuw orgel ingehuldigd. Een organist, wijn en
zon. Met een lege maag zit ik in de witte barok kappel en luister ik
hoe het ene register na het ander wordt uitgeprobeerd.|De heldere
tonen en het vage licht dat door de troebele ruitjes diffuus wordt
verspreid, blijven hangen op de porcelijne altaar beelden en de
marmeren gekruisigde naast het portaal. De witte wijn is koel en
sijpelt etherisch door je mond. De smaak van een druif die je met je
tong tegen Jje gehemelte doet barsten.

lIk loop door het bos naar het vogelkundig museum dat aan de rand van
een meertije ligthIk ontbijt in het beduchte Waltgaststédtte met koffie
en taart, een probeersel zegt de overvriendelijke ober en als ik
petaald heb maakt hij nog een compliment over mijn Duits. Saksisch is
inderdaad verschrikkelijk.

\ Het museum is een aandoenlijk gevalﬂébp het colombieredak een verlaten
ooievaarsnest, het jachtprieel van het slot en voor een halve mark
stap je 150 jaar terug in de tijd, de eerste vogelsystematiek,
aangevuld met D.D.R. materiaal, 40 jaar oud.} Toonkasten met vergulde
kroonlijsten, de opgezette vogels kijken elkaar aan alsof ze
herderfiguurtjes in bisquit zijn. Resedagroene wapdpanelen,
portretten van meisjes die je wezenloos aanstaren,gkrakend parket en
vergeelde naamkaartjes in de stoffige kasten. Beneden in de marmeren
hal klinken harde vrouwenstemmen. Ik ben alleen, meer dan ooit.
Verdoofd door een overdosis sehnsucht dwaal ik terug naar het atelier.
De weg loopt langs slot Moritzburg dat in de ondergaande zon en de
nevel, die opstijgt uit de lege slotgracht, wel van goud lijkt.

De gezel van het atelier leidt me rond. Als je aan de pijpen begint
ben je weken bezig. Gestopte, konische, baspijpen, 40 of 70% lood,
weken werk. Duizenden vormen liggen verspreid over de werkbanken. )
\De oude Rithle komt door het houten hek het paadje van het~hek‘€kk\“”V”W
opschuifelen. Overal tussen de stenen is onkruid opgeschoten. Tegen
het atelier is een druivelaar geplant met suikerzoete wijndruiven.
Overal in Oosteuropa waar ik kom vin ik ze opnieuw. Ze zijn
spotgoedkoop. De oude geeft me een hand en groet me in accentloos
nederlands. Hij is 86 en heeft 5 jaar door Europa gezworven, van
Stockholm tot Constantinopel. Voor hem ben ik journalist, een jonge
knaap. 60 jaar geleden heeft hij het atelier uit de grond gestampt.
Het bestaat nog steeds, door onteigeningen, revoluties en ocorlogen
heen. Ter afscheid geeft hij me 2 appels uit z’n tuin die hij nog elke

ochtend zelf verzorgt. Spasiba, hij kent 9 talen.
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