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Cor Vanistendael

Soms is het folkwereldje groter dan je denkt. Toen ik zopas vernam dat Philippe Laporte twee jaar geleden
overleed, ging er een schok van verlatenheid door me heen. Philippe was de fantastische man die ik vier jaar ge-
leden leerde kennen als de begenadigde bouwer van de Libouton-accordeons. Een eenzaat in een atelier ergens
in een vlek in de heuvels rond Luik. Soms is het leven ons te snel af.

et moet rond deze tijd van
H het jaar zijn geweest en

hetzelfde stralende weer.
Ik had een afspraak voor een inter-
view. Toentertijd schuimde ik alle
bouwers van folkinstrumenten in
het land af om hen te interviewen
in hun biotoop: thuis in het atelier.
Als een echte reporter in tiiden vo6r
de mp3, cassetierecorder in de
aanslag, vervangbaiterijies binnen
handbereik.

Een fototoestel had & niet, een -
gitaal toestel kosite Wen nog stuk-
ken van mensen.

Een viek in de heuwvels rond Luk
Een wegbescheving op voorhand
genoteerd, kaart by de hand en
ondenweg nog vier keer de weg ge-
vraagd. Een draagbare gps leek nog
verre toekomstmuziek, iets voor
derderangs sciencefictionromans.

“Ze weten niet wat ze vragen, mijnheer.
Als ze eens beseften dat ik 2 euro per uur
verdien aan mijn arbeid voor werkdagen van

14 uur en meer.”

Toen ik door de grote schuifpoort
van zijn atelier binnenstapte, keek
Philippe zelfs niet eens op. Druk
in de weer met kwast, warme lijm
en lamelvattingen voor een nieuwe
lading instrumenten. Pas nadat hij
zijn laatste steek lijm had gestreken,
draaide hij rustig het gasbrandertje
onder de lijmpot uit, veegde zijn
handen schoon en gaf me een
gulle glimlach.

Hij stak onmiddellijk van wal met
een gedetailleerd relaas over het
lakken van lamelvattingen, de hard-
heid van lijm, de klankkleur van tjpo
& mano-lamellen, de veersystemen
die hij zelf maakte met ijzerdraad
en geitenleer. Kortom een bevlo-

gen instrumentenbouwer op dreef.
Ik stond erbij en ik keek emaar, stel-
de af en toe een geinteresseerde
vraag en bracht routineus mijn op-
nametoestel in gereedheid.

Voor me zat een man die kon pra-°
ten, die wilde praten en die boven-
dien iets te vertellen had. Uit eva-
ring wist k- zo'n interview maak je
hooguit een paar keer mee. Je voelt
dat het ik, dat de wederzjdse
sympathie en het verrouwen st
gen met de duwr van het gesprek
en dat je na een tidie by elkaar van-
daan gaat met een bijzonder gevoel
in je buikstreek. Je weet met stefige
zekerheid dat je zelden zo dicht bij
iemands hart hebt gestaan dan in
die luttele ogenblikken zo-even.
Déja wu, zielsverwantschap of cama-
raderie. Om het even hoe het heet.
lk vind er even geen woorden voor.
Na een bijzonder geslaagd half uur,
vroeg hij me op de man af of ik
niet bleef eten. Ik stemde toe en
we besloten dan maar meteen de
rest van het interview verder te zet-
ten na de maaltijd. Ondertussen
stormde hij de keuken in, aaide
en passant zijn twee schatten over
de bol en trok met mij in het kiel-
zog de groentetuin in om sla te
snijden. Ondertussen stak hij een
begenadigde monoloog af, zoals
alleen rasechte televisiekoks dat
kunnen, over de streekeigen pro-
ducten waar hij zo van hield. Over
het vlees van plaatselijke koeien dat
hij klaarmaakte, over het hout voor
zijn instrumenten dat hij zelf selec-
teerde bij oerechte Ardeense fores-
tiers. Tijdens de geslaagde maaltiid
maakten Philippe, zijn vrouw en
ik ons vrolijk over het soms kleine
folkwereldje. Al snel vatten we het
plan op om een kritisch antropo-
logisch vergelijkend onderzoek te
starten, dat de stamverbanden van

de Bosjesmannen in Botswana zou
vergelijken met het sektarische ge-
drag van de gemiddelde stagiair in
Gooik of Borzée. De uitstekende
wijn die we dronken, zal er wel voor
iets tussen hebben gezeten.

Na het tafelen de siésta en de
gesprekken in de luwte van het
achterhuis, waar het geluid van de
straat nauwelijks doordrong. Waar
de accordeons, klaar voor verzen-
ding, lagen opgestapeld in hun
rekken. We palaverden verder over
de onmogelijkheid van het bestaan
als artisanaal instrumentenbouwer
in Belgi&. Over het ontbreken van
een statuut dat ambachtslieden in
bescherming neemt tegen concur-
rentie uit lage loonlanden. Over de
soms pijnlijke vragen van klanten
om toch een gratis riem of rugzak
boven op de koop te krijgen. “Ze
weten niet wat ze vragen, min-
heer. Als ze eens beseften dat ik
2 euro per uur verdien aan min

arbeid voor werkdagen van 14 uur

en meer.”

Zou dat hem te veel zijn geworden,

vraag ik me nu af? Dat schrijnend

gebrek aan erkenning, die voortdu-

rende onmogelijkheid van het vege

bestaan? De nimmer aflatende

strijd voor een volwaardig inkomen

uit eerlijke arbeid? Ik weet het niet

en ik zal het wellicht ook nooit te

weten komen.

Wat ik wel weet is, dat ik de cas-

sette van het interview met zijn .
stem erop terugvond. Dat ik zijn

vrouw belde om haar dat te zeggen
en dat ik heel binnenkort die cas-

sette en een digitale kopie ervan,

zal opsturen met de post. Voor haar

en voor hun kinderen.

Mijn al te verlate eerbetoon aan

een unieke ontmoeting met een

uniek man.

Het ga je goed Philippe!




