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Over magie en bals

Ik weet niet goed hoe ik dit moet
beschrijven, beste lezer. Moet ik
het de magie van het bal noemen?
Welaan dan, voor zover zwaarte-
kracht en aantrekkingskracht tus-
sen mensen op magie berusten.
Maar dat het bestaat, leidt geen
twijfel.
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Ik beken bij deze trouwens deemoedig dat
het me wel vaker overkomt. Het kan op elk
bal, haast bij elke dans. Dat een blik uit de
menigte de jouwe kruist en haar weerha-
ken uitslaat. Voor je het weet zoek je on-
bewust die blik opnieuw en haak je voor
een tweede keer in. Of was het al voor een
derde keer? Je voelt hoe de spanning stijgt,
hoe het bloed je naar de kaken stroomt,
hoe je adem stokt... Al blijft het bij kijken
alleen. Geen wonder, denk ik dan, dat de
Heilige Roomse Kerk zo lang het dansen en
bals in het bijzonder argwaande. Wanneer
70 één blik al zo veel kan uitrichten... En
geef nu toe: waarom dansen wij? Omdat
we 70 graag bewegen? Dan kunnen we
even goed gaan joggen in het park. Gega-
randeerd beter voor de gezondheid en ef-
fectiever voor de conditie. Neen, om bewe-
gen alleen gaat het vermoedelijk niet echt.
Het adagium van de dans luidt zelfs dat een
goede danser een luie danser is. Een luie
danser paart een minimum aan beweging
aan een maximum aan uitstraling. Met één
blik doet een echt goede danser meer dan
een minder begenadigd exemplaar met
viifduizend pirouettes achter elkander. Met
één blik. Gaat het dan om kijken alleen?
Dansen als snoepgoed voor de ogen, als
verleiding voor wie toekijkt?

De wildste theorieén hoor je daar trou-
wens over. Laatst stuurde iemand me een
verwijzing door naar een artikel op het we-
reldwijde web. De auteur leverde vanuit
theoretisch oogpunt wellicht een waarlijk
atletische topprestatie. Hij ondernam een
manhaftige poging (zo zeg je dat toch?)
om via de evolutietheorie van Darwin een
antwoord te vinden op de eenvoudige
vraag waarom wij dansen. Dat het in zijn
argumentatie voortdurend over vrouw-
tjesdieren en mannetjesdieren ging, zal u,
gezien de context, wellicht niet verbazen.
Welk evolutionair voordeel halen mannen
en vrouwen uit dansen? Waarom zouden
zij dat willen doen, zich in het zweet wer-
ken op de dansvloer in het aangezicht van
de goegemeente? Omdat je als man zo je
mannelijke kracht op een elegante, geci-
viliseerde, gestroomlijnde en dus minder
bedreigende manier kunt tonen? Omdat je
zo als vrouw je partner beter kunt selecte-
ren? Dat dansen de verticale expressie zou
zijn van een horizontale behoefte, wil ik tot
op zekere hoogte aannemen. Maar dan

wel maar tot op zekere hoogte. Rijdansen
zijn bijvoorbeeld buitengewoon ongeschikt
met het oog op het door deze theoreticus
veronderstelde doel. Toch moeten we his-
torisch bekeken, wachten tot het begin van
de 19% eeuw voor we pas echte dansen in
koppelvorm aantreffen. En dan nog slechts
schoorvoetend. Het grootste deel van onze
dansgeschiedenis, voor zover we die kun-
nen kennen, vinden we vooral rijdansen
of groepsdansen. Wanneer dansen louter
gestileerde agressie of sex zouden behoren
te zijn, toch hoogst merkwaardig en boven-
dien allesbehalve efficiént?

Of is het maar een spel? Een spel tussen
mijn blik en de jouwe? Tussen jouw leiden
en mijn lijden. Tussen jou en mij waarbij de
rest, de omgeving, de anderen, ons gesto-
len kunnen worden? Een spel van magie?
Jouw blik ontmoet de mijne uit de menigte.
Gitzwart. Mijn blik haakt even in de jouwe.
Daarna zijn we elkaar weer even kwijt. Maar
onvermijdelijk baant mijn blik zich een weg
langs allerhande obstakels als dansers, spe-
lende kinderen, bier drinkende toeschou-
wers. Tot ik je weer te pakken krijg. Of toch
niet? Jij kijkt opnieuw even weg. Wil je wel?
Of toch niet? Finaal, op het ritme van een
wervelende Schottisch vinden onze blikken
elkaar. Ik vraag je ten dans. Woordeloos.
Dan vinden onze handen elkaar en tenslot-
te paren onze lijven bewegingen aan onze
blikken en ontspint zich de dans. De dans
neemt bezit van jouw heupen, dan van de
mijne. Ik leg mijn hand behoedzaam tussen
jouw schouderbladen en nodig uit om jou te
leiden. Durf ik dat wel? Want jij legt je hand
op mijn schouder en zo leid jij. Beslist. Je blik
spreekt boekdelen. Alleen met je blik dwing
je me tot een ondergeschikte rol. Voor een
tijdje toch, want na een gemiste pas van jou,
neem ik over. Het voordeel van de dansle-
raar over de leerlinge. Nu neem ik jouw pas
over. Je laat het toe. Tot op zekere hoogte
toch, wat mij verbaast, jou kennende. Lang
kan zoiets nooit duren. Je doet maar alsof je
volgt om ten slotte met één pas mijn leiden
schaakmat te zetten. En daar ga je weer.
Met mij aan een onzichtbare leiband. Tot
het einde van deze dans. Daarna groeten
we elkaar heel formeel en woordeloos gaan
we elk ons weegs. Tabee! Au revoir. Arrive-
derci. Tot de volgende dans...




